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T

HE heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van Zijn trouwe
dienares.
MEVROUW

Maria Virginie SMEETS
WEDUWE VAN
DE HEER
Frans MISSOTTEN

geboren te Hasselt op 27 mei 1883 en er godvruchtig overleden op 9 mei
1974, meermalen gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk.

Dit melden U rouwend om haar heengaan, maar vooral God dankend om
dit lange en schone leven :

De Heer en Mevrouw Alfons MARTENS-MISSOTTEN,

Zustl::r Marguerite MISSOTTEN, Witte Zuster van O.L. Vrouw van
Afrika, :

Mevrouw Pierre MISSOTTEN-SENSEN, haar kinderen.
De Heer Alfons MISSOTTEN,

De Heer Frans MISSOTTEN,

Mejuffrouw Marie-Christine MISSOTTEN,

Mejuffrouw Véronique MISSOTTEN, haar kleinkinderen.
De Heer Victor SMEETS, haar broeder,
Kanunnik Dr Albert SMEETS, haar neef,
De families SMEETS, MISSOTTEN. PUT en VAN BRABANT.

Bid voor haar zielerust.

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de bijzetting in de familie-
grafkelder, zal plaatshebben in de St.-Quintinuskatedraal te Hasselt op
zaterdag 11 mei 1974 te 11.30 uu,

Bijeenkomst aan het sterfhuis: Demerstraat 33, Hasselt, te 10,45 uur.
Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen doodbericht
ontvingen, gelieven dit als dusdanig te beschouwen.

Begr. A. Coemans Toekomststr. 58 Hasselt.




