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Ik ben de Yerrjzenis en het Leven
Heden werd in de vreugde van de Heer opgenomen

FERWAARDE HEER

Egide KONINCKX

Emeritus Tiulair Kanunnik van de Sint-Lambertuskatedraal
van Luik,

geboren te Hasselt op 15 december 1900; 1ot priester gewijd te
Luik op 19 april 1925, leruar aan de Normudschool te Maasmechelen
vian 1924; kapelaan te Munsterbilzen vanaf 1936 leraar aan de
Normaalschool e Borgloon  vanal® 1943;  rektor van de
kKloostergemeenschap  aldaar:  Timlaris Kanunnik  van  de
Sint-Lambertuskatedraal e Luik cnarchivans van het bidsom vanal
1961: gedurende meerdere jaren was hij tevens diocesaun-proost van
het C.M.B.V. en van de Kosters- en Orgelistenbond; overleden te
Hasselt op 23 november 198,

Dit melden U
Mevrouw Jan Konmekx-De Munck. Kinderen en kleinkinderen.
De kimderen en kleinkinderen van wijlen

de Heer en Mevrouw Theo Douchar-Koninckx,

Mevronw Paul Koninekx-Cremers, kinderen en kleinkinderen,
De Heer Maurice Linchamps-Koninckx,
De Heer en Mevrouw Jean Van Stryp-Koninckx,

kinderen en kleinkinderen,

Mejuffrouw Maria Lormans, 2in trouwe huishoudster:

Monseigneur J.M. Heuschen, bisschop van Hasselr.

Monsergneur G.M . van Zuvlen. bisschop van Lk

Monscigneur P. Schruers, hulpbisschop van Hasselt,

De deken en de leden van het Kapittel van de
Sint-Lambertuskatedraal van Luik,

De deken en de priesters van het dekenaal Hasselt.

Zuster Martha en hel verplegend personcel C6 van het Virga

lesseziekenhuis.

De plechuge Eucharistieviering, waarop U vriendelijk wordt
uitgenodigd. zal plaatshebben in de St.-Quintinuskatedraal van
Hasselt op donderdag 26 november 1981 om 10,30 uur.

Samenkomst aan de kerk,

Begroeting in het Funeranum - Coemans -, Tockomststraat 58,
3500 Hasselt van 9 10t 12 uur en van 14 1ot 18.30 vur.

Rouwbeklag : Luikersteenweg 32, 3500 Hasselt.

Geen bloemen, geen kronen.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

P.v.bha Coemans, Tockomststraat 58, _
500 Hasselt, tel. 011-22.36.71. R=3925-2(HH)




