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1.

Op Paasmorgen, 30 maart 1975, werd in de verrijsenisvreugde van de
Heer Jezus opgenomen

MEVROUW

Etienne CATTEAUX

geboren

Hélene MOERMAN
Zij stichtte het Werk van Caritas-Banneux in Hasselt, zij was derde-
ordelinge van Sint - Franciscus en lid van het Manalegioen:
geboren te Heule op 24 maart 1892 en zachtjes overgegaan naar het
ceuwig leven, herhaaldelijk gesterkt door het H. Sakrament der Zie-
ken en de Eucharistie.
Dit melden U:
Broeder Karel CATTEAUX van de Broeders van de Kristelijke
Scholen;
Broeder Jozef CATTEAUX van de Broeders van de Kristelijke
Scholen;

Mejuffrouw Marguerite Catteau,

haar kinderen;
De Heer en Mevrouw Jozef MOERMAN-OSTYN, kinderen en
kieinkinderen:
De Heer en Mevrouw Felix MOERMAN-HUBEAU, Kkinderen en
Kleinkinderen; -
De Heer Jozef HANOULLE en kinderen;
De Heer en Mevrouw Edouard CATTEAUX;
De families CATTEAUX, MOERMAN, OPSOMER en de MUE-
LENAERE.
Zij bevelen haar ziel in uw godvruchtige gebeden aan.
De plechtige Eucharistieviering heeft plaats te 10u30 op donderdag 3
april 1975, in de katedraal St. - Quintinus te Hasselt, waarna bijzetting
in de familiegrafkelder.
Bijeenkomst aan de kerk.
Bloemen noch kransen.
Rouwbeklag: Leopoldplein 33, 3500 Hasselt.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
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