Jouw buurt, jouw leven!

De Hasseltse Banneuxwijk, gelegen langs de
Kempische Steenweg in de schaduw van de
voormalige Philipsfabrieken tot aan de grens
met Godsheide, Kiewit en de Borggraaf, is met
7.000 inwoners eigenlijk een kleine gemeente.
De wijk werd in 1951 officieel opgericht en
telde veel inwoners die bij Philips werkten.

Oudere Hasselaren noemen de Banneuxwijk de
parochie Sainte-Marie. Officieel is het Onze-Lieve-
Vrouw van Banneux. De wijk werd in 1951 opge-
richt. Al snel ontwikkelde er zich in de wijk een
bruisend religieus-, cultureel- en verenigingsleven.
Toen midden jaren vijftig even verderop de Phi-
lips- en de Keramofabrieken gebouwd werden,
breidde het aantal inwoners in de Banneuxwijk al
snel uit. Het waren vooral arbeiders die zich in de
vele nieuwe woningen vestigden. Nu is de Ban-
neuxwijk een van de grotere wijken in Hasselt.
Het volkse karakter is goed bewaard gebleven.
Het beste bewijs zijn de honderd volkstuintjes die
in de Kiewitstraat liggen. Het is de enige plaats in
Hasselt waar er nog volkstuintjes zijn en waar je
naar hartelust kan tuinieren.

Keiwijs

Kinderdagverblijf De Ukkies is met 182 kinderen
het grootste van het land. In 1969 startten de zus-
ters van Kindsheid Jesu met een peutertuin voor
20 kleintjes. In 1975 werd het huidige gebouw
aan de Erasmuslaan in gebruik genomen. ‘Eind
2008 hebben we onze vernieuwde gebouwen ge-
opend’, vertelt algemeen directeur Kristin Dayers.
‘Baby’s en lopers van nul tot achttien maanden
zitten sindsdien in een groepje. De tweede groep
is de groep peuters van achttien maanden tot ze
naar school gaan. De kinderen moeten nu maar
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Lokale beroemdheid

Jef Mangelschots (79) woont al vijftig jaar in
de Banneuxwijk. De volksschrijver verwijst in
haast elk boek dat hij schreef naar zijn favorie-
te wijk. ‘lk houd ontzettend veel van deze wijk
en wil nergens anders wonen’, vertelt Jef.

‘lk ben 50 jaar geleden in de Banneuxwijk ko-
men wonen’, vertelt Jef. Ik heb de wijk in al die
jaren zien evolueren van een mijnwerkersparo-
chie tot een industriéle parochie. In de wijk wer-
den tal van verenigingen opgericht. In veel van
die verenigingen ben ik actief geweest. Ik kan
me dan ook niet inbeelden dat ik ooit vertrek uit
de Banneuxwijk.’

Jef staat bekend als de man die als geen ander
op een leuke en aangename manier het volks-
leven van de gewone man in de straat kan be-

schrijven. Hij bracht eind vorig jaar met ‘Dorp

-aan de Demer’ zijn tiende boek uit. Centraal

staat het groeiende en bloeiende liefdesleven
van de knappe hoefsmid Titus en zijn betove-
rende Marieke. Het zal trouwens bij tien boeken
blijven. Ik heb wel al opnieuw ruim 250 pagina’s
op papier staan maar dat verhaal zal ik niet meer

uitgeven.’ mnss
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Jaarlijkse feestelijkheden
De Banneuxwik is elk jaar in augustus het de-
cor van een van de grootste rommelmarkten
van het land. De rommelmarkt bestaat uit een
terrein van 3 kilometer wandelroute tussen de
standhouders die uit alle hoeken van het land
komen. Uniek is dat de standhouders zelf hun
plaatsje mogen kiezen en dat de buurtbewo-
ners voor de gezellige sfeer zorgen. Een ander
groot evenement is de Lichtstoet op 20 maart
met vertrek om 20.11 uur aan de Hazelaar. Die
stoet van de Beekmennekes trekt dit jaar voor
de veertiende keer uit. De toegang is gratis.

Trefpunt jeugd
De kleuters van Freinetschool De Triangel in de
Banneuxwijk hebben ter gelegenheid van Valen-
tijn een week lang rond liefde en verliefdheid ge-
werkt. Het hoogtepunt was het bezoek aan het
Hasseltse stadhuis waar vier koppeltjes symbolisch
getrouwd werden door schepen Valerie Del Re.
Alwin en Annabel, Lu en Julia, Sammeke en Jules
en Odin en Lina zegden overtuigend ja tegen el-
kaar en bekroonden hun ja-woord zelfs met een
kus. Sommige kleutertjes vonden zich nog te jong
om al te trouwen. Zij fungeerden als getuige, fo-
tograaf of ceremoniemeester.




